
SECRETARIAATSNIEUWS EN ALLERLEI  

Intussen zitten we al volop in de zomer. Volgens de recentste weersvoorspellingen mogen we ons weerom 

aan enige bloedhete periodes verwachten, zouden er zeker enige warmterecords gaan sneuvelen en is de 

kans dat we overspoeld worden door de daarbij horende hittegolven niet ondenkbaar. Ik weet niet hoe jullie 

daarover denken maar voor mij hoeft dat niet 

echt. Want gaan óstappenô bij 40 graden hitte is 

nu niet bepaald mijn ding en ik zie me ook niet 

op tocht gaan in enerzijds een zomershort  en 

bloot bovenlijf en anderzijds met stevige 

wandelschoenen aan. 

Misschien zie ik dat volledig fout en zijn er 

wellicht Bosgeuzen die wel op overdadige hitte 

kicken. In elk geval kan je je na jouw 

wandeling ont-warmen en jezelf de nodige 

verfrissing aanbieden in onze Smidse waar je 

ofwel languit op ons zomerterras kan hangen of 

jezelf binnen in een schaduwrijk hoekje kan 

verstoppen.  

OPENINGSUREN SMIDSE : 

Juli : zondagen 7 / 14 / 21 / 28 (telkens van 13.00-18.00) 

         Op zondag 28 juli is onze ógratis wandelen voor Bosgeuzenô gepland te Leest (zie artikel) 

Augustus: zondagen 4 / 11 / 18 / 25 (telkens van 13.00-18.00 uur) 

 Op zondag 4 augustus is er een bus-uitstap naar Knokke-Heist (zie artikel) 

September: zondag 1 september (13.00-18.00 uur)  

            Op zondag 22 september (08.30-18.00 uur): 1ste Zevenslagertocht (zie artikel) 

Voor de GRATIS  deelname aan de Bosgeuzen Wandelzoektocht óVroekertjesô kan je op alle zondagen van 

juli en augustus en op zondag 1 september terecht voor de formulieren (zie artikel). 

GROTE SCHOONMAAK SMIDSE:  ALLE HULP WELKOM  

Inderdaad, onze Smidse is aan een grote schoonmaakbeurt 

toe. Ené.neené.het gaat hier niet om een uitgestelde 

aprilgrap hé (voor de Bosgeuzen die daarover hun 

twijfels zouden  hebben). 

Een en ander is gepland op dinsdag 9 juli. Aanvang 

voorzien om 10.00 uur en we gaan er van uit dat de klus 

toch wel voor het grootste gedeelte zal geklaard zijn 

rond 16.00 uur. Tenminste, indien we mogen 

vertrouwen op een helpend handje van onze Bosgeuzen. 

Vandaar onze oproep. Extra kuismateriaal is geen 

overbodige luxe en mag je dus zeker meenemen 

(emmers, sponsen, zeemvellen, kuisproducten enz., 

enz.). Enénaar goede gewoonte zullen we er voor 

zorgen dat maag en lever niets tekort wordt gedaan en 

zullen we op tijd en stond de hongerigen spijzen en de 

dorstigen laven. 

Picknick meenemen hoeft dus niet.   

 

 



KRUIP EENS IN DE PEN 

Het ineenfrutselen van deze Bosgeuzenkrant en vooral het 

tot stand komen van leesbare artikels kunnen met 

momenten een aanslag plegen op mijn luttele grijze 

hersencellen en bovenal op mijn rechterduim omdat ik 

daaruit soms nog een laatste restje fantasie kan zuigen. 

Niettemin wil ik toch even kwijt dat ik me beslist wel een 

zeer tevreden man mag noemen daar ik gelukkig regelmatig 

op medewerking van (bestuurs)leden kan rekenen. Toch 

zou ik de koning helemaal te rijk zijn mocht ik toch ook van 

anderen (iedereen buiten voornoemde enkelingen en mezelf 

hé) eens iets doorkrijgen dat ik dan in onze krant zou 

kunnen opnemen. Dit iets kan van alles zijn. Een verslag 

over een voorbij Bosgeuzen-evenement, een wandelervaring, 

een literaire ontboezeming, een woordje van kritiek misschien, een idee of een suggestie, Proza met grote 

óPô, gedichtjes met kleine ógô, mopjes, tekeningen, verhaaltjeséééje kan het zo gek niet bedenken. Alles 

is welkom. Het mag met de hand geschreven zijn of getypt, in morse of braille, inôt Vloms of in de 

Nederlandse taal. Maakt niet uit. Stuur het me via postduif, met fax, telegraaf, met B-post of geef het me 

persoonlijk af. Ofé.nog makkelijkerémail het naar pepermansjohnny@gmail.com 

PRIJSAANPASSING SMIDSE 

Gelieve bij jouw volgende bezoekje aan onze Smidse (Zie openingsuren vooraan) niet op automatische 

piloot te spelen. De prijzen van enige niet-alcoholische drankjes zijn immers gewijzigd. Ook onze vrijwillige 

tappers en tapsters dienen uiteraard van dit óheuglijkeô feit op de hoogte te zijn 

mailto:pepermansjohnny@gmail.com


Bieren van de maand: juli ï augustus ï september 2019 

 

Juli 2019: Tongerlo prior 9% vol 

Uitzicht : Goudgeel van kleur met een romige, witte schuimkraag. 

Mond :  Het aroma is hoppig, met kruidige en fruitige toetsen. De 

volmondige smaak wordt gekenmerkt door een zachte aanzet, die 

uitvloeit in een aangename bitterheid. 

Hergist op fles: Hergisting op fles is een minutieus proces. De juiste 

hoeveelheid reincultuurgist moet worden toegevoegd alvorens het bier 

kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de flessen gedurende 

een 2-tal weken opgeslagen in onze warme kamer aan 22°C. Nadien 

geeft het bier pas zijn rijk smakenpallet prijs. Intensere aromaôs, van 

bloemen over fruit tot kruiden, zijn het resultaat. Bieren hergist op fles 

worden dus met de grootste zorg bereid en tonen des te meer het 

vakmanschap van de brouwer. De hergisting komt bovendien de 

houdbaarheid ten goede: ze zijn makkelijk tot 18 maanden houdbaar. 

Smaakevolutie Net als bij wijn evolueert de smaak van een hergist bier 

verder en wordt hij ronder in de tijd. Om de smaakevolutie van 

Tongerlo PRIOR zelf te kunnen volgen hebben we op het rugetiket de 

botteldatum vermeld. Zo kan je zelf ontdekken wanneer, volgens jouw 

smaak, het bier tot zijn volle rijpheid is gekomen. 

Van dezelfde brouwerij : Tongerlo LUX, Keizer Karel Goud Blond, 

Ommegang Keizer Karel 

 

Augustus 2019 : Triporteur Total Loss 7.7 % vol 

 

Beschrijving: Artisanaal Belgische Black IPA, zwart bier van hoge 

gisting, met nagisting in de fles, ongefilterd. 

Ingrediënten: Gerstemout, tarwemout, diverse hoppen (uit Duitsland, 

Tsjechië, België, Australië en Amerika), gist, water. 

Geproefd: Zalig lekker en fris gehopt van geur, floraal en nat grassig 

van aard en met slechts in de verte enige mout in de neus. Fris en 

floraal gehopt van smaak eerst, met een mooie bitterheid vanaf de 

afdronk en pas in de nasmaak een zacht gebrande (koffie)moutsmaak 

die overneemt en langzaam uitvloeit. Bijzonder é ®n lekker. Bij een 

blindproeverij zou je gegarandeerd eerst gokken op een (blonde) IPA, 

tot die gebrande koffietoets ineens de kop op steekt. 

Weetje: ñNot for pussiesò en ñMalts from hell vs. hops from heavenò, 

aldus het etiket. Tot vóór 2016 was de B.O.M. Brewery te Bree 

gevestigd, sindsdien werd verhuisd naar Roeselare.  

Ideale schenktemperatuur: 5-8°C. 

 



September 2019 : Baas Ganzendonck 6.5 % vol 

Baas Gansendonck is een rijke, ongeletterde man van lage komaf die zich is gaan inbeelden dat hij een 

belangrijk man is. De bewoners van het dorp hebben een grote afkeer van hem en schelden hem uit voor 

Blaaskaak. Baas Gansendonck heeft een dochter, Lisa, van achttien of negentien jaar. Lisa, of Liesken,is een 

heel knap meisje, maar heeft een zwakke gezondheid. Van jongs af aan 

was Liesken voorbestemd om met de zoon van de brouwer, Karel, te 

trouwen. Maar sinds hij heel wat geld geërfd heeft, vindt Baas 

Gansendonck dat zijn dochter misschien wel met een baron zou moeten 

trouwen.  

Baas Gansendonck heeft ook een knecht, Kobe, die zijn baas altijd naar de 

mond praat, maar hem op gepaste momenten sterk weet te beïnvloeden.   

Wanneer Baas Gansendonck de baron en zijn vriend uitnodigt in zijn 

herberg Sint-Sebastiaan, ontmoeten beide heren de dochter van Baas 

Gansendonck. Liesken wordt door beide heren op een formele manier het 

hof gemaakt. Baas Gansendonck denkt meteen dat zijn wens om zijn 

dochter met een baron te laten trouwen in vervulling komt, terwijl Karel 

denkt dat hij zijn verloofde kwijt is, hoewel Liesken er geen twijfel over laat bestaan dat ze met niemand 

anders dan Karel wil trouwen. Het komt tot een schermutseling tussen Baas Gansendonck en Karel, waarna 

Karel uit de herberg gezet wordt en de mededeling krijgt dat hij niet meer welkom is.  

Een tijdje later krijgt Baas Gansendonck van de baron een uitnodiging voor hem en zijn dochter. Liesken 

wordt gedwongen om mee te gaan. Op weg naar het kasteel komen ze Karel tegen en Liesken schreeuwt 

haar liefde voor Karel uit. Karel gaat Liesken en Baas Gansendonck achterna en dringt de kasteeltuin 

binnen. Hij verschuilt zich in het kreupelbos en luistert de gesprekken af. Baas Gansendonck wordt subtiel 

bespot, terwijl Liesken met gevlei overstelpt wordt. Karel is niet vertrouwd met de holle zinnen van de 

bourgeoisie en interpreteert elk woord letterlijk. Hij vreest meteen het ergste en wanneer de baron met 

Liesken een wandeling gaat maken door het kasteelpark, slaat Karel de baron neer.  

De jongeman vlucht weg, maar wordt door de politie opgepakt en krijgt enkele maanden gevangenisstraf 

opgelegd. Kobe wijst Baas Gansendonck erop dat er een schandaal dreigt, omdat Baas Gansendonck in 

hoogsteigen persoon een verloofd koppel uit elkaar gerukt heeft en onrechtstreeks de verloofde van zijn 

dochter in de gevangenis heeft laten belanden. Baas Gansendonck hoopt het tij te keren door Liesken aan de 

baron als vrouw aan te bieden. De baron valt echter compleet uit de lucht en zegt dat alles voor hem maar 

een spel was. Vervolgens laat de baron Baas Gansendonck door zijn huispersoneel buitengooien.  

Liesken, die altijd al een zwakke gezondheid heeft gehad, kan de veroordeling van Karel niet verwerken en 

wordt zwaar ziek.  

Uiteindelijk sterft Liesken en net wanneer Karel de gevangenis verlaat, ziet hij Lieskens lijkstoet passeren. 

Op het einde van de rouwstoet loopt de baron. Overmand door woede en verdriet neemt Karel een mes. Hij 

struikelt echter en wanneer hij weer rechtop geholpen wordt, is hij krankzinnig geworden. Baas 

Gansendonck, die eens zo hoogmoedig was, sterft niet veel later als een eenzaam man.  

Het verhaal eindigt met de zin: "Hoogmoed is de bron van alle kwaad".  

Het bier wordt gebrouwen bij brouwerij ñ de proefò. De ñproefò brouwerij is specifiek uitgerust voor het 

ontwikkelen en produceren van bieren voor derden.  

Ze brouwen op relatief kleine schaal: meestal tussen de 10 en 140 hl per bestelling. De klanten zijn 

bierarchitecten (die dan meestal zelf het recept aanleveren), opstartende of reeds bestaande brouwerijen (met 

hun recept of een recept dat we samen uitwerken), of individuele initiatieven. 

Och ja, na deze mooie geschiedenis toch nog iets over het bier. Gewoon genieten en ontdekken 



Dag lieve Bosgeusjes, 

Vandaag ga ik jullie vertellen over de fijne busuitstap naar Limburg. 

2 juni: jullie weten al wel wat er op een zondagmorgend rond 7h30 kan gebeuren: een autobus wordt op 3 plekken 

volgestouwd met allerlei uiteenlopende figuren: in korte broek, in lange broek, rokjes, sommige nog op sandalen en 

anderen reeds in wandelschoenen (kunnen uit de bus recht het bos in), kleine heupzakjes of volle rugzakken, 

stokkené. Ik zei het al een compleet allegaartje dat ®®n ding gemeen had: ze hadden er zin in! Het begon trouwens al 

goed want óonze Jefô was erbij, de beste chauffeur die je kan hebben. Ook vermeldenswaard want uitzonderlijk en 

bepalend voor de rest van de dag: de thermometer wees al 16° aan. 

Wat me weerom opviel was dat bij elke opstap het leek of ze elkaar in weken niet gezien/gehoord hadden! Maar soit, 

ruim een uurtje later arriveerden we op onze eerste startplaats: domein PIETERSHEIM, kinderboerderij, camping 

maar ook nog zoveel meer: er is de 12e eeuwse waterburcht als voorgerechtje en dan duik je het bos in, want 

Pietersheim is ®®n van de poorten tot het óNationaal Park Hoge Kempenô. 

Na de gebruikelijke koffie, thee en plas (bedankt bestuur) vormden zich 3 groepen onder leiding  van respectievelijk 

Ronny, Herman en Johnny, de gekende tronies. Het is geweten, deze heren zijn goed in wat ze doen, maar hier lieten 

ze toch een steekje vallen. Je mag verwachten met hun palmares dat minstens één van hen een contact had in Ukkel 

(of beter nog een directe lijn met Sabine). Helaas, gevolg was dat aldaar niemand aan de thermostaatknoppen zat en 

het kwik in stijgende lijn naar 30° kroop. Den Johnny trachtte nog de meubelen te redden met zijn óriedelô: SMEREN, 

DRINKEN, PETTEN en KLAKKEN op enzé.. 

Zelf ben ik master Ronny gevolgd; Na een wispelturig begin (rechtdoor, nee gij terug en rechtsaf, maar nee we moeten 

de parking over) werd het juiste pad gevonden en daar is niet meer van afgeweken. Gelukkig veel schaduwrijke 

paadjes, stukken houten vlonders, een paar klimmetjes en de nodige stops om af te koelen, drinken en zweet afvagen, 

want het was verdomd warm. O ja, nog een kleine, onvoorziene hindernis (een beetje avontuur moet erbij): we 

stonden voor een afgesloten wei. Mr Rik vond niet beter dan MIJN rugzak (met boterhammen en appel nota bene) 

onder stroom te zetten zodat iedereen onderdoor kon kruipen. Maar, al bij al een mooie en geslaagde wandeling die 

eindigde aan de vertrekplaats. 

De zwetende en kokende massa kon onder een mooie, open stalling bekomen, knapzak verorberen en de 

zwaluwmoeders in de weer zien met hun kroost. Ondertussen trachtten sommigen zich mentaal op te laden voor de 

namiddag. 

Om 1h de bus op richting Maasmechelen, naar de Mechelse Heide en vooral dat laatste woord zorgde nieuwe 

zweetdruppels; heide=vlak, geen hooggroei=nada schaduw; moeilijke beslissingen dienden genomen! Maar toch kreeg 

Ronny nog een moedige groep in zijn kielzog voor het langste stuk. 

Ondergetekende moet deemoedig bekennen dat er signalen waren die aanzetten tot stoppen en dus moet ik het vervolg 

uit 2e hand noteren. Het was heet, het was soms daarom zwaar bij de stukken omhoog, het ging misschien iets trager 

maar het was mooi met hier en daar mooie vergezichten. (ps.de redactie is niet verantwoordelijk voor mogelijke 

fouten in dit laatste gedeelte). 

Rond 16h ongeveer meen ik was iedereen terug bij óSalamanderô waar het koude bier gretig door de kelen gierde en 

later even gretig aangeschoven werd aan tafel voor zijn/haar lasagne, goulash of, en dat tot ieders tevredenheid, eat it 

Johnny! 

Inpakken en wegwezen want Jef en zijn bus moesten naar huis, en het moet gezegd: het was zeker iets stiller dan 

gewoonlijk, ik denk dat er al een aantal zand in hun oogjes hadden. 

Als gewoonlijk ook heeft Jef zijn best gedaan en ons op een behoorlijk uur afgezet; en weer viel me op dat ze nu 

afscheid namen alsof er opnieuw weken zouden over gaan vooraleer elkander weer te zien, bizar! 

Het was weer goed nog even voor het slapen gaan in ôt eigen hert te kijken en voldaan de oogjes toe te doen. 

          Oma Bosgeuzin, 



DE VROEKERTJES                   EEN WAAR VERHAAL DAT VERZONNEN IS  
Superlang geleden toen de dieren al evenmin spraken en Fred Flintstone nog moest 

geboren worden waren er twee ondergrondse koninkrijken. Aan de ene zijde had je 

Koning Vraag die zijn volk, de Vraagjes, zoet hield met het pijnigen van de grijze 

hersencellen. Zijn concullega was Koning Zoek die zijn onderdanen, de Zoekertjes, 

leerdeé.euhé..zoeken. 

Beide heersers bleven angstvallig uit elkaars buurt want vermenging tussen de twee 

volkeren was volledig ondenkbaar. Wat kon daar immers van terecht komen. Het was 

zowel de Vraagjes als de Zoekertjes vanaf de geboorte bijgebracht dat je geen vragen kon 

beantwoorden als je daarbij ook nog eens dient te zoeken naar oplossingen. 

Maar dan gebeurde wat stond te gebeuren. Prinses Vraag die er, langs welke kant je ze 

ook bekeek, prachtig uitzag werd verliefd op Prins Zoek die er qua figuur ook best mocht 

zijn. Dat zou op zich geen probleem geweest zijn maar het moest natuurlijk weeral lukken, met 1 kans op 5 

miljoen, dat die Prins Zoek ook vlinders in de buik kreeg.  

Enéprobeer onder de grond maar eens iets geheim te houden. Van wat oorspronkelijk als een latrelatie 

begonnen was schoot na enige tijd niet veel lat meer over en binnen de kortste keren liep de Prinses rond rond. 

Zwanger dus. De respectievelijke koning-vaders en vooral hun beider echtgenotes, die zoals altijd de eigenlijke 

broek droegen, namen een historische beslissing. 

Trouwen en houden en daarmee basta, fini, einde verhaal, punt aan de lijn, gedaan ermee. 

Het koppeltje legde zich dan maar letterlijk en figuurlijk bij de feiten neer en anderhalve 

maand later liep het daar onder de grond vol met nakomelingen. En ja, je raadt het al. Na 

enig gezoek naar een gepaste naam, en daar rezen de nodige vraagtekens bij, werd het 

versgebakken volk Vroekertjes genoemd. Later bleek een en ander toch nog niet zoôn 

gekke combinatie te zijn geweest want het waren de Vroekertjes die als eersten met een 

zoektocht op de proppen kwamen. Een ultieme combinatie van vraagjes, puzzeltjes, 

rebusjes, fotoôs en dergelijke meer die je al zoekend en, om er een beetje sportiviteit aan 

toe te voegen, wandelend dient op te lossen.  

Nué..onder de grond raak je op dit alles nogal rap uitgekeken, zand is ook maar zand hé, 

en dus werd er al vrij snel naar bovengrondse contreien uitgeweken.  

Ené.wat wil nu het geval zijnééde Bosgeuzen slaagden er warempel in om zoôn enige, echte Vroekertjes-

zoektocht op de kop te tikken en hem bovendien aan hun leden te presenteren. 
 

 

 



Onze derde GRATIS  wandeltocht, naar Leest in het steeds mooie Pajottenland, wordt georganiseerd door 

Wandelclub ñDe Slakò. De zogenaamde óZennetochtenô voert ons langs drie gebieden : de Zennevallei, De 

Bleukens en de Warande . De Zennevallei strekt zich uit over de dorpen Heffen, Leest en Hombeek, op het 

Hombeeks plateau. Door dit landschap meandert de Zenne, een getijdengebonden zoetwaterrivier zoals  

Nete, Rupel, Dijle en Schelde. 

 Een van de bijzondere gebouwen in Heffen was de Toltoren, die diende om het ontduiken van de 

tolbetalingen op de Zenne tegen te gaan. Daartoe werd een ketting gespannen over de Zenne. Deze toren 

werd later gedeeltelijk afgebroken en geïntegreerd in de huidige St.Amanduskerk. In de nabijheid van  deze 

kerk is nu een ontmoetingscentrum ñDe Kettingheò, refererend aan de vroegere tolketting. 

In vroegere eeuwen waren de gebieden aan de Zenne overstromingsgebieden, later werden deze ingedijkt. 

Het natuurgebied Robbroek geeft nog een voorbeeld van het typische rivierenlandschap dat zich in de 

middeleeuwen tussen Zenne en Dijle uitstrekte, tegenwoordig een woonplaats van talrijke vogelsoorten. 

Zoals in veel natuurgebieden grazen hier ook Gallowayrunderen en Konikpaarden. 

Het ñZennegatòis de plaats waar Zenne en het kanaal Leuven-Dijle uitmonden in de Dijle, verderop vloeien 

ze samen met de Nete in de Rupel. ôt Is een gebied met hoge dijken en diepe plassen, ontstaan bij vroegere 

dijkbreuken. 

De Bleukensweide is een gebied dat na afgraven van de weide en aanleg van een wal opnieuw 

overstroombaar is gemaakt. Dankzij het herstel van dit beemdenlandschap kan dit gebied in de winter weer 

een mooie natuurlijke ijspiste worden. 

Met de ñWarandeò wordt het Warandepark bedoeld. Begin jaren ô90 was dit nog een groot maµsveld. Nu is 

het omgetoverd tot een prachtig natuurpark. 

Verder worden ons ñverrassende rustpostenò beloofd, en gratis slakkenp©t®, wat dat ook moge wezené 

ZONDAG 28 JULI 2019 : GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN  

31ste Zennetochten van Wandelclub DE SLAK vzw  (http:deslak.be) 

Startplaats: Zaal Ter Coose, Kouter 1A, 2811 Leest (Antwerpen) 

Vertrek : 07.00-15.00 uur Inschrijven : GRATIS voor Bosgeuzen (!lidkaart niet vergeten!) 

Afstanden: 6-8-12-14-20-30 km (meer info over de routes zie volgende bladzijde). 

 

 

 

 

 

 


